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zr. Emilia is de nieuwe Algemene Vicaria. We 
vroegen haar in welke gezindheid zij haar taak zal 
aanvatten als de directe medewerkster van de 
Algemene Overste. 
 
Daarna gaat het gesprek verder met de Moeder: 
 
Wat heb je gevoeld toen Moeder Marinella je vroeg: “aanvaard je?” 

 
Aanvankelijk, op het eerste moment voelde ik een vrees; ik zag heel het 
Instituut voor mij en heb ik mij heel klein gevoeld. 
Daarna bedacht ik dat deze verkiezing door de leden van het Kapittel de 
roep van de Heer was. In die zin is mijn antwoord op de vraag van Moeder 
Marinella het antwoord aan God geworden. Hoe kon ik Hem “neen” 
zeggen? Mijn leven behoort Hem toe en Hij mag ermee doen wat Hij wilt. 
Ik dacht aan het “ja-woord” van Maria aan de Engel: “Voor God is niets 
onmogelijk”. Ik dacht ook: “als ik ja zeg, moet ik het in volle vreugde 
zeggen, want God houdt van de blijmoedige gever!” 
Ik antwoordde “ja, ik aanvaard” in een houding van overgave en 
vertrouwen in Diegene die doorheen mij en vanuit mijn armoede kan 
handelen. Ik vertrouw ook volop in Maria Hulp die de ware Overste is van 
het Instituut, zoals Moeder Mazzarello het zei, en ik ben maar de Vicaria. 
Ik heb veel vertrouwen in mijn medezusters en dat is voor mij een grote 
kracht omdat ik er zeker van ben dat ik er niet alleen voor sta. Ik zal 
daarom altijd het netwerk van een wereldwijde communicatie stimuleren. 
Ik draag heel het Instituut in mijn hart. 
 
De droom voor het Instituut van de Dochters van Maria Hulp (DMH) 

 
Mijn droom voor het Instituut is, dat waar wij overal ter wereld zullen zijn, 
wij méér en méér “teken en uitdrukking zouden zijn van Gods preventieve 
Liefde”. Dat wij op een steeds geloofwaardige manier en heel concreet de 
Liefde van God voor zijn volk zouden doorgeven, in het bijzonder dan voor 
de jongeren uit alle culturen. 
God houdt ten diepste van elke mens, elk volk en Hij is actief aanwezig in 
onze mensengeschiedenis. Ons Instituut kan, doorheen elke medezuster, 
doorheen elke gemeenschap en opvoedende gemeenschap een uitstraling 
zijn van deze liefde, een liefde die zijn oorsprong vindt in het feit dat we 
zelf bemind zijn en dan niet anders kunnen dan deze ontvangen liefde 
moeten doorgeven. Ik koester ook de droom dat jongeren de vreugde en 
schoonheid zouden ontdekken van zich te geven aan de Heer en dat ook 
zij geroepen zijn deze ervaring van Gods liefde, van vreugde en hoop door 
te geven aan talloze andere jongeren. 



Deze droom wil ik delen met de hele Salesiaanse Familie: zoals Don Bosco 
en Moeder Mazzarello gepassioneerde getuigen zijn van Gods goedheid en 
Liefde. 
 
Tot de jongeren 

 
Tot u, beste jonge mens uit de hele wereld, wil ik zeggen dat ik u mij zeer 
genegen bent en ik zou u graag willen ontmoeten, waar ik mij ook in deze 
wereld zal bevinden. 
Ik zou willen dat elkeen van jullie de diepe ervaring zou hebben van zich 
bemind te weten door God en dan de onweerstaanbare drang zou voelen 
deze liefde door te geven. 
Jullie zijn zeer belangrijk voor mij. Alles wat jullie in je hart dragen: jullie 
zorgen, bekommernissen, ervaringen, jullie droom en jullie zoeken, àlles 
wat jullie zijn neem ik op in mijn hart. Jullie hebben zoveel rijkdom om te 
kunnen meewerken aan Gods plan over deze wereld. 
Ik nodig u uit om open te staan voor God en het vertrouwen dat Hij heeft 
in elk van jullie in je hart op te nemen, want Hij rekent zoveel op je. Geef 
Hem uw antwoord met een grootmoedig hart in de overtuiging dat elke 
daad, elk engagement voor het goede een bijdrage is die deze wereld kan 
veranderen en omvormen. 
De wereld, de Kerk, de Salesiaanse Familie heeft u nodig. Laten we samen 
op weg gaan in hoop en vreugde. 
 
 
 
 


